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Meditatie 
ds. Eibert Kok

Eigenlijk had ik in het vorige nummer hierover willen schrijven, 
maar toen vroeg Jacob van Maerlant met zijn Rijmbijbel de 
aandacht. Op 19 april was het namelijk precies 450 jaar geleden 
dat de classis Brielle voor het eerst bij elkaar kwam. Dr. Wim 
Visser schreef een uitgebreide studie over de eerste halve eeuw 
van de classis Brielle. Op 1 mei 2018 ging de classis Brielle bij een 
reorganisatie op in de nieuwe classis Delta.

Tijdens de eerste jaren van de Nederlandse Opstand (de Tachtig-
jarige Oorlog, 1568-1648) zien veel protestanten zich gedwon-
gen de Nederlanden te ontvluchten. Zo ontstonden Nederlandse 
vluchtelingengemeentes van protestanten in de landen om ons 
heen. Ondanks de vaak moeilijke omstandigheden probeerde 
men elkaar te treffen om elkaar te bemoedigen en ook om een 
nieuwe kerkstructuur te ontwerpen voor de toekomstige kerk 
in de Nederlanden. In navolging van Johannes Calvijn werd 
gezocht naar een meer democratische kerkorganisatie, niet meer 
top-down zoals in de Rooms-katholieke kerk, maar meer bot-
tom-up, met ouderlingen en predikanten met allemaal evenveel 
recht van spreken. Maar dat kon niet betekenen dat elke plaat-
selijke kerk z’n eigen(wijze) gang kon gaan. Daarom moesten er 
landelijke, provinciale en regionale verbanden en vergaderingen 
komen om met elkaar zaken af te spreken en te regelen: syno-
des (landelijk en per provincie) en classes (regionaal). Zo zou 
men elkaar kunnen stimuleren, corrigeren en ondersteunen. In 
1568 was er bijvoorbeeld een belangrijke vergadering in Wesel, 
een stad aan de Rijn tussen Arnhem en het Roergebied (Con-
vent van Wezel) en in 1571 in de stad Emden, net over de grens 
bij Groningen (Synode van Emden). Zo werd er door de kerk in 
ballingschap een toekomstvisie ontworpen voor de kerk in de 
Nederlanden.

Toen op 1 april 1572 met de inname van Den Briel het eerste 
blijvende militaire succes geboekt werd door de opstandelingen, 
gaf dat ook mogelijkheden om de nieuw ontworpen protes-
tantse kerkorganisatie uit te rollen. Wim Visser schrijft: “In een 
tijdsbestek van enkele jaren ontstonden in het kielzog van de 
Opstand (en we beperken ons hier gemakshalve tot de directe 
omgeving van de heerlijkheden Voorne en Putten) de classes 
Beoosterschelde (Schouwen, Duiveland en Tholen, 1573), Dor-
drecht (1573), Delft (1573) en Rotterdam (1574). In het voorjaar 
van 1574, om precies te zijn op 19 april, houdt de classis Brielle 
haar eerste bijeenkomst.” Dus twee jaar na de inname van Brielle 
door de watergeuzen vindt hier de eerste classisvergadering 
plaats. Twaalf predikanten (bijzonder getal – maar dat zal toeval 
zijn geweest) komen bij elkaar, twee uit Brielle, acht andere van 
Voorne Putten, een van Goedereede en een van Rhoon.

We weten ook wat in die eerste classisvergadering in Brielle 
besproken is, want de notulen zijn bewaard gebleven. Om te 
beginnen wordt vermeld wie als secretaris zal fungeren en wie 
‘vercooren’ wordt tot voorzitter. Het eerste wat men besluit is 
om elke maandag bij elkaar te komen in Brielle (wekelijks bleek 
trouwens in de praktijk niet haalbaar). Een van de deelnemers 
moet dan een verhaal houden van maximaal een half uur geba-

seerd op een tekstgedeelte uit de Efezebrief. Vervolgens is er een 
half uur gelegenheid om daarover in gesprek te gaan. Een soort 
Bijbelstudie/preekbespreking.
Vervolgens komen een aantal praktische zaken aan bod. Als je 
te laat komt of afwezig bent zonder geldige reden, betaal je een 
boete van twee of vier ‘stuvers’. Bij vacatures zullen de predikan-
ten elkaar vervangen (‘enige dienst te doen van prediken, doo-
pen ofte trowen’). Als ik de notulen goed begrijp, wordt opgeroe-
pen om niet aan rouwdiensten (‘lijkpredikaties’) te doen. Verder is 
er nog een predikant in Heenvliet die tot de orde geroepen moet 
worden.

Toen we in april als collega’s uit de regio (‘werkgemeenschap’) 
bij elkaar kwamen in Brielle, heb ik ter opening bij deze memo-
rabele eerste keer stilgestaan. Ter opening heb ik ook uit Efeze 
gelezen, uit Efeze 3 met daarin die mooie zin: ‘Dan zult u met 
alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en 
de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te kennen die alle 
kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de 
volheid van God.’ Als gelovigen van verschillende plaatsen heb-
ben we elkaar nodig om van elkaar te leren en elkaar te verrijken 
in geloof en dienstbetoon. Ik denk dat dat naar de toekomst toe 
misschien wel steeds belangrijker gaat worden. Als plaatselijke 
kerken kleiner worden en niet meer alle activiteiten zelfstandig 
kunnen doen, dan kan regionale samenwerking weer perspectief 
bieden.

Wie meer wil weten over 450 jaar geleden, kan daarvoor terecht 
in het boek: Geschiedenis Classicale Acta 1573-1620 Deel X Par-
ticuliere synode Zuid-Holland Classis Brielle 1574-1623, bewerkt 
door dr. W.G. Visser. De studie is ook op internet te vinden.

In classicaal verband
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Uit het 
liedboek

(1) Zoals ik ben, kom ik nabij,

met niets in handen dan dat Gij

mij riep en zelf U gaf voor mij –

o Lam van God, ik kom.

(2) Zoals ik ben, met al mijn strijd,

mijn angsten en onzekerheid,

mijn maskers en mijn ijdelheid –

o Lam van God, ik kom.

(3) Zoals ik ben, verdoofd, verblind,

tast ik naar U, die mij bemint,

bij wie mijn ziel genezing vindt –

o Lam van God, ik kom.

(4) Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –

o Lam van God, ik kom.

(5) Zoals ik ben, in U te zijn

en Gij in mij, in brood en wijn:

uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –

o Lam van God, ik kom.

(6) Zoals ik ben – ja, dat ik dan

de lengte, breedte, hoogte van

uw diepe liefde vatten kan:

o Lam van God, ik kom.

(7) Zoals ik ben: dat ik uw naam

nu al, met alle heiligen saam,

en eens ook voor uw troon beaam –

o Lam van God, ik kom.
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Net als voorgaande twee jaar wordt er op 23 juni weer een 
oecumenische wandeling georganiseerd. Dit keer gaat de wan-
deling niet van de Sint Catharijnekerk naar de Bedevaartskerk 
of vice versa, maar is er een wandeling langs de kruiswegstaties 
in de tuin achter de Bedevaartskerk. Ook mensen die minder 
goed ter been zijn kunnen dit keer meedoen. Om 15.00 uur is de 
aanvang met een opening en een inleiding in de Bedevaartskerk. 
Vervolgens wandelen we door de tuin en staan we stil bij een 
aantal staties waarbij we de link willen leggen met onze huidige 
tijd. In 1572 werden negentien mensen op deze plaats vermoord 
vanwege hun overtuiging. Nog steeds zijn er mensen die van-
wege hun overtuiging het leven laten. Wat betekent dat voor ons 
nu, voor de manier waarop wij in het leven staan, hoe wij onze 
keuzes maken? Kan er sprake zijn van toenadering, verzoening, 
nieuw perspectief? Wat is onze opdracht en taak vanuit de chris-
telijke traditie? De bijeenkomst wordt afgesloten met een korte 
viering waarin Jack Glas, custos van de Bedevaartskerk, en Eibert 
Kok, dominee van de Sint Catharijnekerk, zullen voorgaan.

Oecumenische wandeling op 23 juni

Zoals ik ben, kom ik nabij
Lied 377

Dit lied werd in 1835 geschreven door Charlotte Elliott (1789-
1871). Zij kampte met een zwakke gezondheid. Nadat zij op 
32-jarige leeftijd getroffen werd door een onbekende ziekte bleef 
zij haar leven lang invalide. Aan het lied is een aantal verhalen 
verbonden. In 1822 ontmoette ze de predikant en evangelist 
César Malan (1787-1864), in een periode dat zij het moeilijk had 
met haar geloof. Tijdens het diner zei Malan dat hij hoopte dat 
ze een christen was. Elliott antwoordde beledigd dat ze het niet 
over religie wilde hebben. Maar toen ze elkaar drie weken later 
opnieuw ontmoetten, biechtte ze hem op dat ze tot Christus 
wilde komen, maar niet wist hoe. Daarop zou hij geantwoord 
hebben: ‘Just come to him as you are’. Deze woorden bleven bij 
haar hangen.
Elliott raakte ook bevriend met Harriet Kiernan. Toen Kiernan 
haar levenseinde voelde naderen vroeg zij aan Elliott of ze een 
hymnboek voor invaliden wilde herzien, dat zij had samenge-
steld, The Invalid’s Hymn Book. Het was in de tweede editie van 
1841 dat ‘Just as I am’ werd opgenomen.

Gert Landman was in 1999 op studieverlof in Oxford en werd 
daar door dit lied getroffen, dat vaak tijdens de communie werd 
gezongen. Hij besloot het te vertalen. Het lied heeft een dui-
delijke structuur. Elke strofe begint met ‘Just as I am’ (‘Zoals ik 
ben’), en eindigt met ‘O Lamb of God, I come’ (‘o Lam van God, 
ik kom’). Dat het in 1841 in het door Elliott geredigeerde The 
Invalid’s Hymn Book werd opgenomen lijkt niet zonder beteke-
nis. Het verleent het lied zijn primaire context. De zieken en de 
invaliden hebben een taal nodig die past bij een ‘wounded spirit’. 
Hoewel Elliott het lied niet als avondmaalslied bedoeld had, maar 
eerder voor persoonlijk gebruik, is de hymn in Engeland wel vaak 
als zodanig gaan functioneren, en de vertaling van Gert Land-
man sluit bij deze traditie aan. Voor ‘the breadth, length, depth 
and height to prove’ (ontleend aan Efeziërs 3: 18-19) in strofe 6, 
zijn in het Nederlands al gauw twee regels nodig. Die kregen 
deze woorden in de vertaling dan ook in strofe 6, terwijl in strofe 
7 ook de heiligen uit Efeziërs 3 nog genoemd konden worden.
(informatie ontleend aan liedboekcompendium.nl)



Kerkkronkel 
Theun Klein
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De rivier de Drina vormt over een afstand van zo’n tweehon-
derd kilometer de grens tussen Bosnië en Servië. Erg breed is de 
rivier niet. Hier en daar kun je de overkant bijna aanraken. Dus 
oversteken lijkt makkelijk. Maar schijn bedriegt. De stroming in 
de rivier is grillig en verandert steeds door de grindwinning. Ook 
is er stroomopwaarts een waterkrachtcentrale die regelmatig de 
sluisdeuren openzet. De waterspiegel stijgt dan heel snel met 
wel een meter. 
Vluchtelingen uit het Midden-Oosten, via de Balkanroute op weg 
naar West-Europa, moeten niet alleen lopen, klimmen en klaute-
ren door de bergen. Vroeg of laat staan ze aan de oevers van de 
Drina. Het is een landgrens, dus moet je er illegaal oversteken, ’s 
nachts, zwemmend of wadend. Dat eist z’n tol. Jaarlijks ver-
drinken er tientallen migranten. Hoeveel precies weet niemand. 
Sterker nog, er is bijna niemand die het interesseert. De doden 
belanden anoniem in een graf in de atheïstische hoek van de 
plaatselijke kerkhoven. Met alleen een houten kruis met daarop 
twee letters: NN, Nomen Nescio, naam onbekend. Ver van hun 
thuis, van familie en vrienden verdampen ze. Naamloos. Alsof ze 
nooit bestonden.
En toch … en toch ... zijn er altijd weer mensen die zich hun lot 
aantrekken. Die de moeite nemen hun lichamen te begraven en 
een houten kruis op dat graf te plaatsen.
Hoe anders het glorieuze leven van de machtigen op onze 
aarde. Dagelijks horen we van de grote leiders van landen en 
techno-bedrijven. Hoe ze de wereld naar hun hand zetten. Hoe 
hun meningen en daden massa’s in beweging brengen. Maar 
ook dichterbij komen we ze tegen. De met vlotte tong fulmine-
rende leiders die zo goed weten hoe de vork in de steel zit. Durft 
iemand hen tegen te spreken? Genadeloos worden ze op de soci-
ale media afgemaakt. Of erger nog verdwijnen ze naamloos van 
de radar. Ze verdampen alsof ze nooit bestonden. Als vluchtelin-
gen worden ze door een stroom van haat en verdachtmakingen 
meegesleurd. Zelfs de bloemen neergelegd voor wie tegensprak, 
worden weggeveegd. Want tegenspraak wordt niet getolereerd.
En toch …en toch … zijn er altijd weer mensen die hun stem 
verheffen. Die het onrecht aan de kaak stellen en opkomen voor 
vermorzelde mensen. 
In zijn nieuwste boek Hoe één gekke mier de wereld kan veran-
deren vertelt de bekende boswachter Arjan Postma een wonder-
lijk verhaal over het cliché van de sterke leider in de dierenwe-
reld. Nee, het gaat niet over de brullende leeuw, de huilende wolf 
of de grommende gorilla. Het burlende edelhert, dat prachtige, 
stoere beest met een imposant gewei, waarvoor hele volksstam-
men afreizen naar de Veluwe. In het schemerdonker op een 
parkeerplaats, de raampjes open en vol verrukking opleven als 
ergens vanuit het bos de klaroenstoten klinken. Dit is toch wel 
het oer geluid van de sterke leider.
In de bronstijd maakt het mannetje zich ook nog eens impo-
santer. Om indruk te maken op vrouwtjes plast hij zich helemaal 
onder, zodat hij goed gaat geuren. Hindes vinden dat aantrek-
kelijk. Dan rolt hij met zijn borst door de modder. Die droogt 
op, waardoor zijn borstkas nog groter en indrukwekkender 
wordt. Zo breed en indrukwekkend, gaan de bokken met elkaar 
het gevecht aan. Ze slaan en duwen met hun geweien net zo 

lang tegen elkaar aan tot één tegen de grond gaat. De winnaar 
stormt op de volgende bok af om ook die te laten buigen. Als 
al dat armpje drukken is afgelopen, is één bok de gelukkige: hij 
mag de groep hindes dekken. Maar denk niet dat de winnaar 
automatisch alle vrouwtjes krijgt. Een groep hindes wordt geleid 
door een leihinde en zij bepaalt of de bok interessant genoeg 
is. Als zij het niets vindt, lopen alle vrouwtjes meteen door naar 
een andere kandidaat. Alle andere mannetjes druipen af. En denk 
niet dat het uitverkoren mannetje de leider wordt van de roedel. 
Bokken en hindes leven buiten de paartijd apart. De hindes 
trekken in hun eigen groep met de leihinde door de bossen, de 
bokken zwerven vaak alleen, soms  met een paar soortgenoten 
rond. Maar ze zijn door de wekenlange uitsloverij na de bronstijd 
volledig uitgeput En dat terwijl de winter voor de deur staat. Tijd 
om op krachten te komen is er niet. Verzwakt gaan ze de winter 
in en veel van de bokken overleven dat niet. Dat beeld van het 
burlend edelhert als stoere leider die de touwtjes in handen 
heeft, klopt dus niet helemaal.  
Natuurlijk zijn onze alfamannen geen edelherten die de winter 
niet overleven. Integendeel, onaantastbaar zijn en blijven ze. 
Jesaja’s en Jeremia’s die hun stem verheffen over het onrecht 
dat ze veroorzaken worden uitgemaakt voor Don Quichotte, 
aangemerkt als dwaze moeders of gevangen gezet als terrorist. 
Verdampen, alsof ze nooit bestonden.
En toch … en toch … telkens weer zijn ze er die als een David het 
opnemen tegen die Goliath. En daardoor die reuzen met lemen 
voeten ontmaskeren. Met wie wij meegaan? 
Dat is niet zo moeilijk. We hebben immers het Woord vol verha-
len over patriarchen en profeten die ons de juiste weg wijzen.

En toch en toch ...

De hark van Tom Claasen, staat als Don Quichotte klaar om het 

onrecht aan te harken.
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Van de 
diaconie

Dank
De diaconie werkt aan missionaire doelen 
die binnen de Protestantse Kerk in Neder-
land ieder jaar opnieuw worden samen-
gesteld, geactualiseerd en afgestemd op 
situaties in de Nederland en de gehele 
wereld. Uw persoonlijke giften en de 
royale inzamelingen worden nauwlettend 
beheerd. De diaconie is dankbaar dat u 
de collectedoelen steeds weer ruimhartig 
bedeelt. 

Samenwerkende Gemeenten (SaGe)
Binnen SaGe is onze diaconaal werker, 
Tonn den Otter, de animator en organisa-
tor namens de gezamenlijke PKN-kerken 
in Voorne aan Zee. Hij werkt met alle 
diaconieën aan de opzet van Schuldhulp-
maatje en Hip Helpt. Zijn werk is een en 
ander opzetten en organiseren.
Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar; wan-
neer u overweegt te helpen, hoe dan ook, 
wendt u zich dan tot de diaconaal werker: 
tonndenotter@protestantsekerk.nl.

Vangnetoverleg
Op maandag 27 mei aanstaande is weer 
een nieuw overleg, dit keer in ons Dia-
conaal inloophuis, de Sjoel. Alle maat-
schappelijke-, sociale- en zorginstellingen 
binnen Voorne aan Zee komen bij elkaar 
en zullen dit keer overleggen over 
1.  huisbezoeken bij woonsituaties in 

nood, geweld, armoede, etc.; 
2.  de meldcode ‘kindermishandeling’ bin-

nen de burgerlijke gemeente; specialis-
ten die binnen onze gemeente advise-
rend werken zullen e.e.a. toelichten.

Dit keer is onze kerkelijke gemeente 
Sint-Catharijne aan de beurt om ons werk 
onder de aandacht te brengen.
Dit zal gedaan worden door Eibert als 
voorganger, Tonn als diaconaal werker en 
Willem Christian als diaken.  

Vrijwillige Diaconale bijdrage 2024
De actie Diaconale Bijdrage is inmid-
dels afgerond. De Diaconie hoopt in het 
volgende kerkblad de opbrengst bekend 
te maken.

Diaconaal werker
Het eerste jaar van werkzaamheden door 
onze diaconaal werker zit er op! Vanaf 1 
april jl. verricht Tonn den Otter zijn werk-
zaamheden niet twee maar drie dagen 
per week, dus 0,6 fte. De gesprekken van 
de begeleidende commissie en Tonn 

zijn uitstekend verlopen en we zijn allen 
content, zodat zijn werk wordt verlengd. 
U kunt de diaconaal werker ontmoeten 
op de maandagen, woensdagen en de 
vrijdagen, in de Sjoel, Turfkade 16, vanaf 
10.00 uur. Ook het soort activiteiten zal 
worden uitgebreid onder andere met de 
verwezenlijking van Schuldhulpmaatje en 
HipHelpt als ook het werk onder jongeren 
en ouderen. Wanneer u mensen weet die 
voor deze hulp in aanmerking kunnen 
komen, meldt dit aan onze diaconaal 
werker, tonndenotter@protestantsekerk.nl.

Toelichting bij de collecten
Wanneer u één van de beoogde collec-
tedoelen in het bijzonder wilt steunen, 
kunt u een storting doen op bankrekening 
NL32 RABO 0365 4804 44 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Brielle, onder ver-
melding van het doel van uw keuze.

Algemeen doel
9 juni en 7 juli
Deze zondagen collecteert de Diaconie 
voor een algemeen doel, dat is bestemd 
voor onvoorziene (nood)hulpacties die 
door uw Diaconie wordt gesteund.

Zending in Bangladesh 
26 mei
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaat-
verandering. Het land kampt steeds 
vaker met cyclonen en overstromingen, 
regen valt onregelmatiger en de stijgen-
de zeespiegel zorgt voor verzilting van 
landbouwgrond. Boeren hebben grote 
moeite om te overleven. Kerk in Actie 
helpt boerengezinnen om zich aan te 

passen aan klimaatverandering. Zo leren 
zij bijvoorbeeld om gewassen op een 
bamboe geraamte boven de grond te 
verbouwen, zodat ze bij overstromingen 
niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeen-
schappen met waarschuwingssystemen 
en evacuatieplannen voorbereid te zijn op 
rampen. 
Info: kerkinactie.nl/klimaatbangladesh

Hospice Rozenburg
2 juni
Diverse hospices in de regio worden 
door onze diaconie regelmatig gesteund 
zoals Spijkenisse, Dirksland en sinds vorig 
jaar ook het hospice te Rozenburg. Een 
hospice in opbouw en met behoefte aan 
middelen om de bewoners (nog) beter te 
begeleiden. De laatste levensfase is een 
zeer intensieve die vraagt om nauwletten-
de en adequate begeleiding, meest door 
vrijwilligers. 

Colombia
16 juni - Dienst van Schrift en Tafel
Colombia (een gezamenlijk project van 
alle PKN Kerken in de Classis Delta)
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In 
Bogotá zet een stichting zich in voor kin-
deren en jongeren in een achterstands-
wijk vol criminaliteit. De medewerkers 
bieden hen een veilige plek en een toe-
komst. De kinderen leren samenwerken, 
conflicten oplossen, krijgen begeleiding 
om schooluitval te voorkomen en leren 
wat hun rechten zijn. Het centrum is voor 
honderd kinderen en jongeren een veilige 
haven te midden van een omgeving vol 
armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. 



3e kwartaal 2023
Werelddiaconaat Indonesie € 235,75
Diaconie 189,75
Voedselbank Brielle 552,70
Diaconie 167,40
Diaconie 160,30
Diaconie  181,30
Zomerzending Ghana  246,00
Diaconie 272,05
Werelddiaconaat Myanmar  433,35
Werelddiaconaat Israël   312,65
Diaconie 166,25
Jeugdwerk Brielle  268,75
Zending Syrië Vredesweek 247,00
Totaal € 3.433,25

4e kwartaal 2023
PKN Missionair werk € 268,75
Werelddiaconaat Indonesië 351,20
Diaconie 186,55
Zending Colombia 416,30
Voedselbank Brielle 918,40
Zending Rwanda 396,85
Werelddiaconaat Libanon 242,35
Diaconie 223,35
De Hoop Zwijndrecht 418,90 
Werelddiaconaat Oeganda 223,65
Werelddiaconaat Myanmar 268,50
Binnenlands Diaconaat 174,60
Hospice De Waterlelie Spijkenisse 248,85
Leger des Heils 585,80
Kinderen in de knel 585,20
Diaconie 229,30
Totaal € 5.738,55

1e kwartaal 2024
St. ONG Education (B. Poldervaart) € 187,95
Binnenlands Diaconaat Armoede 254,95
Voedselbank Brielle 231,45
Classis Delta project Colombia  804,05
Werelddiaconaat Bangladesh 197,10
Noodhulp vluchtelingen  236,80
Binn. Diaconaat Gevangenen 212,95 
Zending (NEST) Libanon  268,95
Zending Indonesië  234,65
Diaconie Noodhulp  216,10
Zending Rwanda 243,85
Totaal  € 3.088,80

De jaarrekening van de diaconie is te le-
zen op de website en op het publictiebord 
in de kerk.

Kinderen leren groenten verbouwen in 
de moestuin op het dakterras van het 
gebouw. 
Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koks-
opleiding van een half jaar volgen, waarin 
ze leren koken met gezonde Colombiaan-
se producten. Ook tienermoeders vinden 
hier hun plek. De medewerkers onder-
houden contact met ouders, verzorgers 
en leraren van de kinderen. 

Werelddiaconaat in en om Libanon
23 juni
Over de hele wereld zijn mensen, oude-
ren, kinderen op de vlucht. 

De inzameling op deze zondag is spe-
ciaal voor vluchtelingen in- en rond het 
land Libanon, waar hevige nood is onder 
vooral kinderen, vaak ouderloos of ver 
van huis. 
Door de zware economische crisis in 
Libanon zoeken ook veel jongeren werk 
in het buitenland, waaronder veel ervaren 
verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen 
achter als hun kinderen zijn vertrokken, 
hierdoor is er veel vraag naar thuiszorg-
werkers. Dat biedt Libanezen en Syrische 
jonge vluchtelingen in het land de kans 
om in deze sector aan de slag te gaan.

Zending Moldavië
30 juni
In Moldavië staan zieke en kwetsbare 
ouderen er alleen voor. Door de hoge 
werkloosheid in dit armste land van 
Europa werken hun kinderen veelal in 
het buitenland. Moldavië kent bovendien 
geen zorgstelsel vanuit de overheid.
Met steun van Kerk in Actie biedt organi-
satie Home Care ouderen thuiszorg, komt 
op voor hun rechten en ondersteunt 
mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 
ouderen liefdevolle thuiszorg en worden 
vrijwilligers en professionals getraind in 
het bieden van zorg op maat. 

Onze Bron Verklappen door het Diaconaat

Verantwoording diaconale collecten en giften

Het diaconaat en het missionair werk zijn 
twee belangrijke ‘poorten’ van de kerk 
naar samenleving. Ten onrechte is vaak bij 
diaconaat gedacht aan daad en bij evan-
gelisatie en zending aan het woord. In 
het diaconaat gaan woord en daad echter 
samen. Het gaat niet enkel om handen uit 
de mouwen, maar ook om een luisterend 
oor. ‘Iets voor mensen doen’ leidt tot 
contact. Bij mensen ‘present zijn’ betekent 
aandacht voor hen tonen, naar hen luis-
teren. In het diaconaat wordt niet alleen 
geluisterd, maar ook met elkaar gespro-
ken. Niet alleen het verhaal van de mens 
met nood, gebrek of eenzaamheid klinkt. 
Ook wie luistert zegt iets ... Het bij mensen 
present zijn of de belangeloze inzet voor 
hun roept vragen op: Waarom doe je dit 
eigenlijk? Niet alleen ons doen en laten 
verraadt onze Bron, maar ook hetgeen wij 
hierbij zeggen. 
Tot zover een citaat uit het boek Nieuw 

diaconaat van Lútzen Miedema (2010)’ 
uitgeverij Boekencentrum.
Dit beschrijft voor mij een belangrijk leer-
proces terwijl het diaconaal werk vanuit 
de Sjoel zich nog ontwikkelt. De schrijver 
van dit boek gaat dan verder over hoe 
diaconaat een leerproces is van hoe 
barmhartigheid en gerechtigheid een ver-
wezenlijking is van het geloofsleven van 
de kerk. Laatst mocht ik voorgaan in de 
Sint-Catharijnekerk en dit valt ook samen 
met het diaconaat van de kerk. Ik heb een 
keer geholpen met de bediening van het 
avondmaal, maar om vanuit het woord 
te delen en iedereen in de kerk gemeen-
schap te bemoedigen is misschien nog 
wel een belangrijkere koppeling. 

Om de aanschuiflunch op maandag te 
beginnen luisteren wij samen naar de 
postcast ‘Eerst Dit’, een dagelijkse pod-
cast van de IZB/EO (IZB is de vereniging 

voor zending in Nederland) . Het is een 
belangrijke toevoeging voor het samen 
komen en levert regelmatig interessante 
gesprekken op, tussen kerkgangers en be-
zoekers die weinig hebben met kerkelijke 
liturgie. Dat ik het diaconaal werk vanuit 
de Sjoel mag doen zorgt ook voor mooie 
gesprekken over de Joodse cultuur, het 
herdenken van de geschiedenis van de 
Joodse gezinnen die zijn weggevoerd uit 
Brielle. Maar ook vaak een gesprek over 
wat gaande is in de wereld, dichtbij en ver 
weg. Dat wij hierover een gesprek kunnen 
hebben vanuit een eeuwenoude visie op 
de wereld, of een gezamenlijke taal (van-

uit de Bijbel) wordt als 
heel waardevol, en in 
deze tijd van pola-
risatie, uitzonderlijk 
ervaren. 

Tonn den Otter
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Koster
Ina van Veen is met ingang van 1 juni 
2024 geen koster meer van onze Sint-
Catharijnekerk.
Na de kerkdienst van zondagochtend 
2 juni kunt u persoonlijk afscheid van Ina 
nemen. Wij nodigen u bij deze uit voor 
een gezellig samenzijn na die dienst.

Vrijwillige kosters
Er is nu een groep van acht vrijwilligers 
die tijdens en rondom de zondagse 
diensten optreden als koster. Hartelijk 
dank voor jullie inzet en inspanningen! 
Bijzondere dank aan Pieter Schwartz die 
veel moeite heeft gedaan om de nieuwe 
vrijwilligers in het kostersvak wegwijs te 
maken.

Dag van de Sint-Catharijnekerk
Deze wordt gehouden op zaterdag 
25 mei aanstaande en begint om 11.00 
uur. Er zijn diverse activiteiten, waaronder 
rondleidingen en muziek van de Amazing 
Stroopwafels en Folkgroep Pekel. Kijk 

voor meer informatie op de website van 
De Vrienden van de Sint-Catharijnekerk 
www.vriendencatharijne.nl en op 
www.kunstencultuurvoorne.nl.

Rommelmarkt
De resultaten van de rommelmarkt tot nu 
toe zijn bijzonder goed. Alle betrokkenen 
hartelijk dank daarvoor.

Solidariteitskas
In deze meimaand met een uitloop naar 
juni zullen weer vrijwiligers onderweg zijn 
om de brieven voor onze actie ‘Solidari-
teitskas’ te bezorgen.
Per belijdend gemeentelid moeten wij 
jaarlijks 5 euro afdragen aan de Protes-
tantse kerk in Nederland. Deze gebruikt 
dat geld onder meer voor financiële steun 
(renteloze geldleningen) aan kerkelijke 
gemeenten die in betalingsproblemen 
dreigen te raken maar wel toekomst 
hebben. En voor vernieuwing binnen 
kerkelijke gemeenten.
Gelet op onze eigen financiële tekorten 

vragen wij u een bijdrage van 10 euro of 
meer. Zodat wij een deel van uw bijdrage 
kunnen besteden aan (extra) kosten van 
en rondom onze erediensten. 

Toeristenbezoek
Aan het begin van deze maand is in onze 
Sint-Catharijnekerk het nieuwe toeris-
tenseizoen van start gegaan. Dankzij vele 
trouwe vrijwilligers kon voor het toe-
ristenbezoek weer een volledig rooster 
worden gemaakt. Nieuwe vrijwilligers 
zijn welkom. Het gaat hier om zinvol en 
voldoening gevend werk in een gezellige 
groep. U kunt zich aanmelden bij Jeannet 
Posma-Hoeksema via: jeannetposma@
hotmail.com.
Wij hopen op een goed, succesvol en 
gezellig seizoen met elkaar.

Gift
In de afgelopen periode ontvingen wij via 
mevrouw Klein een anonieme git van 50 
euro voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.

Van de 
kerkrentmeesters

Organist Marco ‘t Hart is sinds vele jaren organist bij onze 
kerkgemeenschap en bespeelt hij het fameuze Kam-orgel in de 
Sint-Catharijnekerk. Al meer dan veertig jaren bespeelt hij het 
instrument tijdens de erediensten en daarbuiten. Wij, als zijn 
collegae organisten, de Sint-Catharijne Cantorij en voorganger 
ds. Eibert Kok vinden het meer dan op zijn plaats (alsnog) extra 
aandacht te geven aan dit mooie feit; veertig jaar organist in de 
Sint-Catharijnekerk van Brielle.
Zondag 16 juni willen wij daar genoegzaam aandacht aan geven, 
tijdens en vooral ook na de morgendienst, waarbij de Sint-Ca-
tharijne Cantorij ook haar medewerking verleent. Sinds enige 
tijd is Marco weer cantor en als zodanig zal hij deze zondag de 
cantorij leiden.
Na de koffie om ongeveer 11.30 uur zullen we Marco, in de kerk 
de nodige herinneringen doen herleven. U bent er allen hartelijk 
bij uitgenodigd! Als afsluiting van het feestelijk gebeuren is er 
een kleine maaltijd, u kunt zich hiervoor opgeven via e-mail
info@protestantsegemeentebrielle.nl

Van de 
kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 4 april. 
In deze vergadering werden de jaarrekeningen van het College 
van Kerkrentmeestersen die van de Diaconie besproken. Beide 
werden in orde bevonden. De jaarrekeningen worden nu gepu-
bliceerd in kerkblad en op de website. 

Na verwerking van eventuele vragen of opmerkingen worden de 
rekeningen in de volgende vergadering formeel vastgesteld en 
aangeboden aan de classis.
De informatie uit het jaarlijkse Informatieblad wordt dit jaar in 
beknopte vorm opgenomen in het kerkblad.

Extra aandacht voor jubileum organist Marco ‘t Hart



Dit jaar komende de evangelielezingen 
doorgaans uit Marcus. Op Hemelvaarts-
dag is een alternatief spoor gestart met 
een lezingen uit het boek Handelingen.

26 mei
Handelingen 4: 32-37. Na de hemelvaart 
van Jezus en de komst van de heilige 
Geest vertellen Jezus’ volgelingen zijn 
boodschap verder. Veel mensen komen 
tot geloof. Ze delen hun bezittingen met 
elkaar. Dat is de kracht van samen!
Op deze Zondag Trinitatis komt de evan-
gelielezing uit Johannes 3: 1-16 over de 
nachtelijke ontmoeting van Nikodemus 
met Jezus.

2 juni
Handelingen 5: 1-11. De volgelingen van 
Jezus delen alles wat ze hebben. Een 
zekere Ananias en zijn vrouw willen ook 
meedoen. Maar ze houden een deel van 
hun geld voor zichzelf en liegen daarover.
Marcus 2: 23 t/m 3: 6. Wat doe je wel en 
niet op de sabbat?

9 juni
Handelingen 6: 1-7. De apostelen ver-
zamelen steeds meer mensen om zich 
heen. Ze delen samen en zorgen voor el-
kaar. Maar na een tijdje ontstaat er onge-
lijkheid: de één krijgt meer dan de ander. 
Dat kan zo niet, besluiten de apostelen. Ze 
vragen zeven mensen om hen te helpen.
Marcus 3: 20-35. Jezus, de schriftgeleer-
den en zijn familieleden.

2 juni
16 juni
7 juli

(vrijdag 18.30 uur)
14 juni   Sylvestre N’Goran
28 juni Emiel van Asperen
12 juli Eibert Kok

•	 elke	maandag 
 Inloophuis Sjoel, 10.00 uur 
 12.00 uur aanschuiflunch
•	 elke	vrijdag 
 Inloophuis Sjoel, 10.00 uur; 
 ’s middags repair café
•	 elke	maandag
 Crea-doe-middag, 14.00 uur - Sjoel

Mei
25  Dag van de Vrienden van de Sint- 

Catharijnekerk, 10.30 uur
 Concert En Chantant, 20.00 uur
26  Zin-op-Zondag-wandeling, 12.00 uur - 

Sint-Catharijnekerk

Juni
2 Evensong, 17.00 uur - Catharijnekerk
13  Lezing Jan Hutsebaut, ‘Maerlant in 

Damme’, 20.00 uur - Catharijnekerk
23 Gemeenteberaad, 11.30 uur
24  Orgelconcert, 20.15 uur,  

Jan Hage (Utrecht), Catharijnekerk
29 Inloopconcert, 16.00 uur

Juli
1 Orgelconcert, 20.15 uur
 Evan Bogerd (Amsterdam) 
 Catharijnekerk
6 Opening tentoonstellingen
8 Beiaardconcert, 19.00 uur
 Orgelconcert, 20.15 uur
13 Inloopconcert, 16.00 uur

Kerkdiensten Plantage

Kindernevendienst

Agenda

Bij de 
diensten
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Handelingen
16 juni
Handelingen 6: 8 t/m 7: 7 en 7: 44-60. Ste-
fanus vertelt over Jezus en doet bijzonde-
re dingen. Mensen vinden het heel bijzon-
der, maar er is ook weerstand tegen hem. 
Uiteindelijk moet Stefanus voor de joodse 
rechtbank verschijnen, waar hij vertelt 
wat God voor mensen heeft gedaan.
Marcus 4: 26-34. Hoe groeit het koninkrijk 
van God?

23 juni
Handelingen 8: (1b-) 4-25. De apostelen 
vertellen in de stad Samaria over de Mes-
sias. Daar woont een zekere Simon, een 
tovenaar. Als Simon hoort vertellen over 
Jezus, wil hij ook gedoopt worden. Als 
hij ziet dat Johannes en Petrus mensen 
de handen opleggen zodat ze de Heilige 
Geest ontvangen, wil Simon dat ook kun-
nen. Hij wil er zelfs voor betalen! Maar zo 
werkt het niet. Dat is niet te koop.
Marcus 4: 35-41. De storm op het meer.

30 juni
Handelingen 11:1 9-26. Volgelingen van 
Jezus verkondigen het goede nieuws ook 
buiten de directe omgeving van Israël, 
zoals in de wereldstad Antiochië. Vanuit 
Jeruzalem komt Barnabas daar naartoe 
om te helpen bij de verkondiging. In 
Antiochië worden de gelovigen voor het 
eerst christenen genoemd.
Marcus 5: 22-43. De dochter van Jaïrus.

Dit jaar worden de vespers in de zomermaanden worden gevierd.
De vespers beginnen steeds om 17.00 uur in de Sint-Catharijnekerk.

Er zijn vier vespers gepland:
14 juli Kunst van Bram Lems (beelden)
 Jan Meuleman, organist  -  ds. Eibert Kok, lector
28 juli Marco ’t Hart, organist  -  Rienk Koopmans, lector
11 augustus Jan Meuleman, organist  -  Corrie van der Heiden, lector
25 augustus kunst van Elma van ’t Hof (schilderijen)
 Marco ’t Hart, organist  -  ds. Eibert Kok, lector

Wij hopen met u vier mooie- en muzikale vespers te houden.
Namens de werkgroep,

Willem Christian Meyboom

Vespers in de zomer

Gemeenteoverleg
Na afloop van de kerkdienst op 
zondag 23 juni is er vanaf 11.30 uur 
gemeenteoverleg over de toekomst 
van onze Sint-Catharijnekerk.



Kerkdiensten vanuit de Sint-Catharijnekerk zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl 
en via ons YouTube-kanaal.
  Collecten

zondag 26 mei Trinitatis Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is wit Kerk in Actie
ds. Eibert Kok  Onderhoud

zondag 2 juni 1e zondag na Trinitatis Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Hospice Rozenburg
ds. Eibert Kok  Onderhoud

zondag 9 juni 2e zondag na Trinitatis Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Jan Wilschut  (Rockanje)  Onderhoud

zondag 16 juni 3e zondag na Trinitatis Kerk in Actie
10.00 uur  liturgische kleur is groen Onderhoud
ds. Eibert Kok dienst van Schrift en Tafel 
 m.m.v. Sint-Catharijne Cantorij

Zondag 23 juni 1e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
ds. Eibert Kok  Onderhoud  

zondag 30 juni 2e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie
ds. Peterjan van der Wal (Rockanje)  Onderhoud

zondag 7 juli 3e zondag van de zomer Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie 
ds. Eibert Kok  Onderhoud

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Palmpasen

Gebedsvorm
Geslaagde dropping

Vrijdagavond 5 april was er een dropping 
voor de tieners van 12-18 jaar. Vanuit 
Brielle waren Marieke en Sophie met hun 
vriendinnen van de partij. Na het door-
nemen en overhandigen van de veilig-
heidsinstructies en opdrachten gingen 
de tieners bepakt en bezakt de auto in. 
Geblinddoekt vertrokken we in vier auto’s 
naar onze droplocatie, Biert. Extra rondjes 
om de rotonde, een paar extra bochten 
… na zo’n 30 minuten kwamen we aan 
op droplocatie nummer 1. Niet veel later 
arriveerden we met de overige tieners op 
de tweede locatie. Verward en gespan-

nen begonnen ze te puzzelen. Onderweg 
ontvingen de tieners via WhatsApp extra 
opdrachten om punten te verdienen. Er 
moesten onder andere theezakjes wor-
den geruild voor een zo origineel moge-
lijk object, liedjes worden gezongen en 
lange zinnen worden gevormd. 
Wij verzekeren jullie: de leiding heeft min-
stens zo hard gelachen om de uitkomsten 
als de kinderen zelf. Genieten was het. 
Vooral die geschrokken gezichten als ze 
wegdoken om niet door ons gespot te 
worden. Dat zorgde namelijk voor min-
punten. Uiteindelijk was het beide teams 
gelukt om netjes op tijd de eindlocatie te 
vinden: Café Meiburg in Zuidland. Na een 
drankje was het tijd om te strijden om 
de laatste punten. De tieners mochten 
hun geruilde object pitchen en de leiding 
overtuigen wie naar huis ging met de 
meeste punten. Wat hebben we gelachen! 
Om 00:30 uur vertrokken we richting huis 
en zijn alle tieners veilig thuis afgezet. We 
kijken terug op een hilarische, avontuur-
lijke avond.

Jeanette van Dalsum

Laat iedereen een verjaardagskaarsje 
in een taartje of cakeje steken. Daarna 
steekt iedereen zijn kaarsje aan. Voor ie-
dereen een vlammetje, symbool voor de 
Geest die er is voor ons allemaal. Luister 
tijdens het aansteken bijvoorbeeld naar 
het lied Vlammetje van de band Trinity.

(refrein)
Het brandt en het schijnt
Het vlamt en verspreidt
Gods liefde en trouw
Voor mij en voor jou…

(couplet 1)
Er brandt een klein vlammetje in m’n hart
Het maakt alles licht en het houdt me warm
En weet je: er is niets dat het doven kan

(refrein)

(couplet 2)
God is er en hij gaat altijd met me mee
Ook als is het pikkedonker om mij heen
Door dit vlammetje ben ik nooit meer alleen

12
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Uit de 
Samenleesbijbel

Opnieuw 
geboren 
worden

Jezus vertelt hier iets wat best moeilijk 
te begrijpen is. Het gaat over opnieuw 
geboren worden. Jezus bedoelt daar 
niet mee dat je weer zo klein als een 
baby moet worden! Hij bedoelt dat je 
moet gaan leven met de heilige Geest in 
je hart. Dan kun je opnieuw beginnen, 
ook als er in het verleden wel eens iets 
verkeerd is gegaan. 
En ook al is Pinksteren - het feest van 
de heilige Geest - al geweest, als je wilt, 
blijft de heilige Geest in je hart om je te 
helpen aardig te zijn voor elkaar en je 
bijvoorbeeld moed inspreekt als je het 
moeilijk hebt. 

Zelf doen

Weetje

Maak een windspiraal
De heilige Geest wordt vaak vergeleken met de wind: je ziet hem niet maar je voelt 
hem wel. En wind is net als wat je soms meemaakt, als het heel warm is, is een fris 
windje heel fijn, maar als het koud is in de winter kan de wind juist heel vervelend 
zijn. Hoe dan ook, maak een windspriraal want dan kun je de wind ook een beetje 
zien. Teken een spiraal op een vel papier zoals op het voorbeeld. Schrijf er allemaal 
woorden op over dingen die bij je opkomen als je denkt aan de heilige Geest of die te 
maken hebben met nieuw leven. Knip de spiraal daarna uit en hang hem op en je zult 
zien dat-ie gaat draaien. 

Jezus en Nikodemus (Johannes 3, vers 1 tot 9)
Er was een farizeeër (een soort geleer-
de die de Joodse wetten goed kent) die 
Nikodemus heette. Hij was een van de 
Joodse leiders. Midden in de nacht kwam 
hij naar Jezus en zei: “Meester, wij weten 
dat God u gestuurd heeft om onze leraar 
te zijn want we zien dat God u helpt om 
al die wonderen te doen.”

Daarop zei Jezus: “Luister, je kunt alleen 
bij Gods nieuwe wereld horen als je op 
een nieuwe manier geboren wordt.” Toen 
zei Nikodemus: “Iemand die al oud is kan 
toch niet opnieuw geboren worden?” 
Maar Jezus antwoordde: “Luister heel 
goed naar mijn woorden: “Je kunt Gods 
nieuwe wereld binnengaan als je op een 
nieuwe manier geboren wordt en dat 
gebeurt als je gedoopt wordt met de 
heilige Geest. “Wie op een gewone men-
selijke manier geboren wordt, zal een keer 
sterven, maar wie geboren wordt door de 
Geest, zal eeuwig leven.”

“Denk aan de wind: die waait waarheen 
hij wil. Je hoort hem, maar je weet niet 
waar hij vandaan komt en hoe hij werkt. 
Want hij hoort bij de hemelse wereld. 
En iedereen die door de Geest geboren 
wordt, hoort ook bij de Hemelse wereld.”
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Rust & ruimte 

Energieneutraal 

E
n

e
rg

ie
n

e
u

tra
a

l 

Rust & ruimte 

Energieneutraal 

Zaalverhuur 

Rust & ruimte 

Energieneutraal 
Zingeving 

Zaalverhuur 

Rust & ruimte 

Energieneutraal 

plus.nl

Vandaag 
besteld, 
vandaag 
in huis.
Bij PLUS kun je je boodschappen online bestellen. 

Dat is al handig. Maar helemaal handig is  

PLUS Express: daarmee heb je je boodschappen 

2 uur later al thuis. Of ze staan na 2 uur  

al klaar bij jouw PLUS.

John Bos / Reede 36 // Brielle //  

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00

NIEUW

Plus Bos   Reede 36   3232 CZ Brielle

Beleef het verschil.

0181 507083
info@bloemetjesenbijtjes.com

Zeg het met bloemen

Superverse bloemen
maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18
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Toelichting 
op jaarstukken 
over 2023

Het resultaat over 2023 is veel beter dan 
begroot: de begroting 2023 liet een ne-
gatieve exploitatie zien van € 150.000, de 
realisatie is ruim € 130.000 beter: deze be-
droeg € 16.637 negatief. De verwachting 
is dat de protestantse gemeente Brielle de 
komende jaren ieder jaar geconfronteerd 
gaat worden met negatieve exploitaties 
en als gevolg hiervan aan het interen is 
op haar reserves. De stand van de vrije 
reserve per 31-12-2023 bedraagt 
€ 1.134.000. 
De opbrengsten zijn dit jaar over de hele 
linie hoger dan begroot, in totaal 
€ 47.000. Goed om te vermelden zijn de 
hogere opbrengsten uit activiteiten waar-
bij vrijwilligers betrokken zijn. Denk dan 
aan de rommelmarkt, het toeristenbezoek 
maar ook het verzorgen van de catering 
bij verschillende evenementen en begra-
fenissen. Daarnaast waren de opbreng-
sten uit zogenaamd “levend geld” zoals 
de VVB en Najaarsactie € 20.000 hoger 
dan begroot. Fijn om te ervaren dat onze 
gemeente bestaat uit betrokken leden. 
De kosten zijn dit jaar € 54.000 lager dan 
begroot. De belangrijkste oorzaak is dat 
er niet meer gedoteerd wordt aan de 
onderhoudsvoorziening; deze dotatie 
bedroeg in het verleden jaarlijks € 24.000. 
Daarnaast waren de rentelasten € 5.000 
lager dan begroot, 2024 was het eerste 
jaar waar er weer sprake was van renteba-
ten in plaats van rentelasten, dit was niet 
voorzien bij het opmaken van de begro-
ting 2023 in het najaar van 2022. 
De negatieve exploitatie wordt in minde-
ring gebracht van de algemene reserve. 

Mocht u naar aanleiding van de verkorte 
jaarstukken vragen hebben dan kunt u 
altijd contact met mij opnemen. 
Dit kan per e-mail (penningmeester@
protestantegemeentebrielle.nl ) of per 
telefoon 06-1552 2810.

Sonja Timmermans 
penningmeester  

 
  

 

  

 



Ruggeplein 24 | 3232 AH Brielle
0181 851735 | www.bobkoetsenruijter.nl

(ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig)

adviesgesprek altijd gratis



Goud voor Teuni en Evert Langendoen
Op  26 april 1974 gaven ze elkaar het ja-woord op het gemeente-
huis in Rozenburg.

Ontmoeting
Teuni groeide op in Rozenburg en Evert in Rockanje. Ze ont-
moetten elkaar bij de soos van de CJV’s op Voorne en Rozen-
burg. Toen nog geen Voorne aan Zee maar kerkelijk werd er ook 
toen al samengewerkt. Teuni mocht voor de eerste keer naar een 
soosavond want ze werd bijna 15 jaar. Evert was er die avond 
ook. Het was gelijk raak, liefde op het eerste gezicht voor allebei.

Opleiding en aan het werk
Teuni ging naar de huishoudschool in Maasland en kon daarna 
aan het werk in de textielwinkel Bergwerff (van de broer van 
Marianne Voogt). Dat was een fijne tijd. Ze ging naar de avond-
school in Rotterdam om het textielbrevet te halen. Evert was 
een paar jaar ouder en werkte eerst op het Belastingkantoor in 
Brielle. Toen ze trouwden werkte hij bij het archief van Rockanje. 

Wonen en werken op Voorne
Bijna al die vijftig jaar waren ze inwoners van meerdere plaat-
sen op Voorne. De eerste anderhalf jaar woonden ze in Rozen-
burg op een flat. Dat was voor Evert wel een grote overgang 
ten opzichte van  de tuinderij in Rockanje. Toen hij in 1975 in 
Hellevoetsluis ging werken verhuisden ze daarheen want het 
was verplicht om te wonen waar je werkte. Na een studie kon hij 
voor een nieuwe baan in Brielle solliciteren. Daar kon hij aan het 
werk op  2 januari 1979, een ijskoude dag waarop de ambtenaren 
naar huis werden gestuurd omdat de verwarming in het stadhuis 
kapot was.  Weer werd er verhuisd en in 1979 kwamen ze naar 
Brielle omdat ze daar een huis in de nieuwe wijk Kleine Goote 
kregen.

Het werk van een archiefmedewerker
Je staat er niet zo bij stil wat er gebeuren moet als gemeentes 
samengevoegd worden. In 1980 kreeg hij er mee te maken 
bij de samenvoeging van Zwartewaal, Vierpolders en Brielle. 
Ook de archieven moeten dan samengevoegd worden. Aan de 
samenvoeging tot Gemeente Voorne aan Zee heeft hij niet meer 
hoeven werken omdat hij toen al met pensioen was. Met al zijn 
ervaring is hij een goede vrijwilliger die het archief van onze kerk 
op orde houdt. Helaas heeft hij aan al het bladeren in archieven 
waarschijnlijk een versleten schouder overgehouden en wacht 
hij op een operatie daaraan.

Vrijwilligerswerk voor kerk en samenleving
Evert heeft jaren de orde van dienst rondgebracht bij gemeen-
teleden die aan huis gebonden zijn. Ook is hij al jaren hoofdver-

spreider van de Elisabeth Bode. Teuni is ouderling in de binnen-
stad en voorzitter van de Wereldwinkel. Daar is ze behoorlijk 
druk mee. Helaas wordt het ook daar lastig om medewerkers te 
vinden. Ze hebben samen jarenlang de kerkdiensten in de Plan-
tage ondersteund.

Kinderen en kleinkinderen
Vier kinderen kregen ze. Marco kwam als eerste ter wereld. Twee 
jaar later kwam Annemieke. Zij heeft maar vier maanden ge-
leefd. Ze had een chromosomenafwijking. In 1979 werd Pauline 
geboren en op 1 januari 1985 zag Wouter het levenslicht. Negen 
kleinkinderen hebben ze nu, waarvan de oudste na een vroegge-
boorte is overleden. Alleen Pauline woont nog in Brielle. 

Feest
Met de kinderen en kleinkinderen zijn ze een week in een groot 
vakantiehuis in Markelo geweest. In mei vieren ze hun gouden 
bruiloft met familie en vrienden bij Op Aarde. Dubbel feest want 
ze vieren ook de 75ste verjaardag van Evert.
We feliciteren hen namens de hele gemeente en wensen hen 
nog veel gezonde jaren samen.

Trudy Morgenstern

Op zondag 26 mei is de laatste Zin-op-zondag-activiteit van 
dit seizoen met een wandeling en een maaltijd. Om 12.00 uur 
vertrekken we vanaf de Sint-Catharijnekerk. De wandeling gaat 
langs heilige huisjes in Brielle, en dat zijn er verschillende! De 
bedoeling is om rond 13.00 uur bij de Sjoel te arriveren, ooit ook 
gebouwd als een heilig huis. Daar sluiten we af met een een-
voudige maaltijd. Op zondag 21 april was Alain Verheij (foto) bij 
Zin-op-zondag in de Sjoel.

Zin-op-zondag:
langs heilige huisjes
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Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
fax: 0181-472334
maandagochtend gesloten

Voor al uw bloemwensen

Voor al uw 
schilder-, behang- en glaswerk 

staan wij tot uw beschikking met een 
goed advies, service

en vakwerk
www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

Dalweg 30a • 3233 KK Oostvoorne • (0181) 415577

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

Vraag het aan Kirsten van Jole
voorhuys1@hotmail.nl
www.kaashandelvoorhuys.nl

‘t Voorhuys
Nobelstraat 3
Brielle

• belegde broodjes
• partyschalen
• cadeaupakketten



Op mijn verjaardag op 10 maart kwam 
Dirk de bloemen van de kerk brengen. 
Dat was niet de reden maar wel een leuke 
verrassing! Twee maanden later kan ik 
vertellen dat het beter gaat. Een aantal 
weken hebben we in onzekerheid geleefd 
omdat eventuele kwaadaardigheid niet 
uitgesloten kon worden. Inmiddels ben ik 
in mei geopereerd en nu op naar herstel. 
Het bloemetje is zeer gewaardeerd.

Anja Clement 

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die 
ik vanuit de kerk mocht ontvangen.

Hannie van de Herik

Wij werden verrast met de bloemen die 
wij zondag 7 April mochten ontvan-
gen vanuit de kerk. Onze dank hiervoor. 
Heel fijn dat er nog gedacht wordt aan de 
medemens.

Arie en Jannie Mol
Op 1 mei is Jannie overleden. In overleg 
met de familie hebben we dit berichtje 
nog geplaatst.

Hierbij willen wij u bedanken voor de 
bloemen uit de kerk, de mooie vele kaar-
ten, warme woorden, de aandacht in wel-
ke vorm dan ook die we hebben ontvan-
gen voor Hans. Het is hartverwarmend en 
doet ons goed in deze moeilijke tijd.

Hans en Klara Reuter

Bedankt

Inleveren kopij

English weekend 
met Evensong

Opbrengst 
vastenactie
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Kopij inleveren voor 21 juni. 12.00 uur: 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.
nl. U kunt de kopij ook brengen naar Tine 
Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieuwe 
kerkblad komt uit op 4 juli. Voor foto’s: 
Joost de Koning, (0181) 416043.

Onze kerk is ook te volgen op: 

Protestantse Gemeente Brielle 

pgbrielle

De vastenactie heeft het mooie bedrag 
van 1105 euro opgebracht. Dat betekent 
dat de Stichting Maha Mata 13 fietsen kan 
kopen. Linda Scheppink van de stichting 
was er heel blij mee. Iedereen die heeft 
bijgedragen, hartelijk dank!

De cantorij van de Sint-Catharijnekerk 
in Brielle organiseert op 1 en 2 juni een 
English weekend voor zangers met 
koorervaring. Het koor staat onder leiding 
van David Allinson. Tijdens het weekend 
wordt er flink geoefend en aan het eind 
van zondagmiddag 2 juni wordt het 
geheel dan afgesloten met een Evensong 
in de Sint-Catharijnekerk. De Evensong 
begint om 17.00 uur. De toegang is uiter-
aard vrij, maar aan de uitgang wordt wel 
gecollecteerd. Een Evensong is een bijna 
geheel gezongen vesperdienst volgens de 
eeuwenoude traditie van de anglicaanse 
kerk. Het is een ingetogen, meditatieve 
viering met Engelse koormuziek en orgel-
spel. U bent van harte welkom.

ChoralEvensong
Sint-Catharijnekerk

organisatie: Sint-Catharijne Cantorij
onder leiding van dirigent: David Allinson

met onder andere: Magnificat en Nunc dimittis
van: Tertius Noble

aanvang 17.00 uur
toegang gratis
collecte bij de uitgang

zondag 2 juni
Brielle

Informatie-avond 
musical Ruth

Afgelopen weken is de pr voor de musical 
goed gestart. Op diverse plaatsen zijn 
flyers uitgedeeld. We krijgen al heel wat 
enthousiaste reacties en de aanmeldin-
gen voor de musical druppelen binnen. 
Je kunt je nog steeds aanmelden via deze 
link: Aanmeldingsformulier, de QR-code 
of via de website van de Protestantse Kerk 
Brielle (www.protestantsegemeentebriel-
le.nl).
Er komen ook best wat vragen op de mail 
en aan de werkgroepleden. Misschien 
aarzel je nog en wil je graag wat meer 
weten over de musical. Op donderdag 
27 juni houden we een informatie-avond 
in De Sjoel. We starten om 20.00 uur. Van 
harte welkom!

Werkgroep
 Musical Ruth 

(Els Geldof, 
Klaas Jut, 

Wim Doorduin, 
Jeannet Posma, 

Ina Kok)



V e r e n i g i n g  v a n  E s t a t e  P l a n n e r s  
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Ambachtelijk en 
vakkundig inlijstwerk

• foto’s
• borduurwerk

• schilderijen
• zeefdrukken

• litho’s
• posters etc

Tevens originele oude gravures en schoonmaken 
van schilderijen

Voor het inlijsten van:

JAN BAZEN
LIJSTENMAKERIJ

ORIGINELE OUDE GRAVURES

Voorstraat 64
3231 BJ Brielle
0181 412083
www.janbazen.nl

AL MEER DAN 60 JAAR


